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Stilaan loopt het jaar op zijn laatste benen, niet dat er dan niets meer gebeurt in het museum.

De brieven met de uitnodigingen worden weer geschreven naar zo’n 150 leden en sympathisanten

om het lidgeld voor volgend jaar te hernieuwen.

Deze maand zijn er verschillende schenkingen geweest die weer tot de verbeelding spreken.

Al die binnenkomende stukken en nog te registreren stukken worden zorgvuldig beschreven en geregistreerd.

Schetsplannen en nog eens schetsplannen, honderden hebben we de laatste maand geselecteerd en 

geregistreerd voor ze een definitieve plaats bekomen in de voorziene mappen.

Een zoeksysteem voor plannen werd op de rails gezet zodat we snel een gevraagd plan kunnen vinden.

Het archief van het museum wordt op orde gebracht en daar komen zelfs wat verrassingen boven water. Zoals foto’s uit de eerste en tweede 

wereldoorlog in Baasrode. Heel wat documenten eisten onze aandacht.

Het bureau meldt ook een nieuwe aanwinst in de vorm van een nieuwe computer waardoor het werk sneller en beter kan gebeuren.

Samen met een scanner en een printer is ons bureau aangepast aan de huidig tijd.

Botterwerkgroep

Op 22 en 23 november hebben Nieuwboer, samen met onze vrijwilligers aan de botter “Rosalie ”de stuurboordzijde afgewerkt. Met een voor 

november prachtig weer, zijn beide zijden hierdoor afgewerkt met primer en Harpuis.

Beste leden & sympathisanten

Botterwerkgroep

Op 22 en 23 november hebben Nieuwboer, 

samen met onze vrijwilligers 

aan de botter “Rosalie ”

Tekst: Jozef De Haeck

Foto’s & samenstelling: Triempont Achiel

Iemand uit onze vrijwilligerskring heeft deze zomer een reis gemaakt van België naar Berlijn hoofdstad van Duitsland. Wat is daar nu zo speciaal 

aan zou je zeggen, als je niet beter wist ja. Hij heeft deze reis ondernomen met een motorjacht, een tocht over kanalen en rivieren en er een 

mooi verhaal rondgebreid. Na het lezen hiervan dachten we allen dit kunnen we onze lezers niet onthouden, dit was geknipt om de winter die 

nu voor de deur staat op te vrolijken. Deze zomerse geneugtes brengen weer wat kleur in de donkere dagen die op ons afkomen

We laten schipper naast god Jean-Marie in onze nieuwsbrief aan het woord, veel leesplezier. KLIK HIER VOOR HET VERHAAL

http://scheepvaartmuseumbaasrode.be
http://scheepvaartmuseumbaasrode.be/Reis%20van%20JM.pdf
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